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WAT IEDEREEN NODIG HEEFT
HET IS LIEFDE!

Ongeacht uit welk land je komt, welke
religie je gelooft of welke kleur je huid
heeft, je hart is hetzelfde als de harten van
andere mensen over de hele wereld! - Er is
geen verschil! Ons verlangen en onze
behoefte aan liefde, vrede en geluk zijn
door God gemaakt en zijn bij alle mensen
over de hele wereld hetzelfde!

Wie we ook zijn en waar we ook vandaan
komen, het simpele antwoord op al onze
problemen is hetzelfde als altijd, voor alle
tiiden en voor alle generaties: LIEFDE! -
Ware liefde, ware liefde, de liefde van God!

WAT IEDEREEN NODIG HEEFT, IS LIEFDE!
Dit is Gods antwoord op alle problemen
van vandaag, maar ook op alle problemen
uit het verleden! - Een antwoord dat altijd
zo eenvoudig en kinderachtig is geweest
dat veel mensen het moeilijk kunnen
geloven! Maar dit is nog steeds Gods
oplossing, zelfs in een wereld die zo
verwarrend en ingewikkeld is als waarin
wij vandaag de dag leven!

HET IS HEEL EENVOUDIG: Als we God
liefhebben, als we zijn liefde in ons hart
hebben, zullen we elkaar liefhebben en
voor elkaar zorgen. We zullen dan Zijn
regels van leven, vrijheid en geluk volgen,
en alles zal goed en gelukkig zijn als we
Hemvolgen!

WANT HET IS DE AFWIJZING VAN GODS
LIEFDE EN ZIJN LIEFDEVOLLE WETTEN
DOOR DE MENS DIE VANDAAG DE
MEEST KWAAD EN PROBLEMEN IN DE
WERELD VEROORZAAKT! Als mensen
God en elkaar liefhadden, zouden ze niet
kleinzielig en egoistisch zijn! De rijken
zouden de armen niet beroven, degenen
die overviloed hebben, zouden hun buren
niet hongerig, ziek of overwerk laten lijden
zonder hen te helpen, en ze zouden zeker
geen wrede oorlogen voeren waarin ze
elkaar doden en verwonden!

DIT IS WAAROM JEZUS ZEI DAT HET
GROOTSTE GEBOD LIEFDE IS! - Heb eerst
God lief en heb dan je naaste lief als jezelf!
In feite zei Hij dat deze twee eenvoudige
wetten al Gods wetten vervullen! (Matteiis
22:37-39) Met andere woorden: liefde
vervult de hele wet! - De enige wet van God
is liefde!

NATUURLIJK ZEGGEN VEEL MENSEN:
“OH, IK GELOOF NIET IN GOD!” Maar als
je hen zou vragen of ze in de liefde
geloven, zouden ze waarschijnlijk zeggen:
“Natuurlijk geloof ik in de liefde!” Welnu,
als ze in liefde kunnen geloven, dan
kunnen ze ook in God geloven! - Omdat de
Bijbel zegt: “God is liefde!” (1 Johannes
4:8) Daarom is ware liefde, de liefde van
God, de enige religie die je nodig hebt,
want God is liefde, en liefde is God!

GOD IS NIET ALLEEN LIEFDE, MAAR
JEZUS ZEI OOK DAT “GOD GEEST IS!”
(Johannes 4:24) - Hij is de Grote Geest van
Liefde die jou en mij en deze prachtige
wereld en het hele universum heeft
geschapen! Hij is zo groot en zo groot dat
hij ons menselijke begrip ver te boven
gaat! Maar God hield zoveel van ons dat Hij
wilde dat we Hem op de een of andere
manier kenden en liefhadden. Om ons Zijn
Liefde te tonen en ons te helpen Hem te
begrijpen, stuurde Hij Zijn Eigen Zoon
naar de aarde in de vorm van een mens,
Jezus Christus.

JEZUS WAS ALS EEN BEELD VAN GOD,
om ons te laten zien hoe God Zelf is. - En
dit beeld is een beeld van Liefde, want het
enige dat Jezus deed was praten over
liefde, liefde tonen en liefde beleven. Ten
slotte gaf Hij in liefde Zijn leven voor jou en
mij, zodat wij Gods Liefde, vergeving en
het gratis geschenk van eeuwig leven
konden ontvangen, als we Hem maar in
ons hartwilden ontvangen.

Dus als je het gevoel hebt dat je niet
genoeg liefde hebt, komt dat misschien
omdat je de liefde van God nog niet hebt
gevonden door je zoon JEZUS te
ontvangen! - Er is een leegte, een lege plek

die Hij in ieder van onze harten heeft
geplaatst en die alleen Hij kan vullen, en
niets anders zal echt voldoening geven.
Dus als je wilt dat Hij die plek in je leven
vervult, hoef je alleen maar je hart voor
Hem open te stellen.

GODS LIEFDE ONTVANGEN IS ZO
EENVOUDIG dat Jezus zei dat je als een
kind moet worden om Zijn geestelijke
koninkrijk van liefde en vreugde binnen te
gaan! Hij zei: “Tenzij je jezelf vernedert en
als een kind wordt, zul je het koninkrijk der
hemelen niet binnengaan!” (Mattheliis
18:3)

HET enige wat je hoeft te doen is bekennen
dat je niet perfect bent, dat je fouten hebt
gemaakt en dat je Gods vergeving nodig
hebt. De Bijbel zegt: ‘Allen hebben
gezondigd en ontberen de heerlijkheid van
God.’” (Romeinen 3:23) Met andere
woorden, we maken allemaal fouten, dus
we hebben allemaal vergeving nodig, want
zonder de vergeving van zonden zouden
we gescheiden zijn van Gods volmaakte
Liefde.

MAAR JE KUNT JEZELF NIET REDDEN!
De Bijbel vertelt ons: "door genade (Gods
liefde en barmhartigheid) worden we
gered door geloof, en niet door onszelf of
onze eigen goede daden. Het is het gratis
geschenk van God!" (Efeziérs 2:8,9)
Ongeacht hoeveel goede dingen je doet of
hoe religieus je probeert te zijn, het is
onmogelijk om jezelf te redden! - Het is een
geschenk van God! En het geschenk dat
God gafis JEZUS!

“Want GOD HOUDDE ZO VAN DE WERELD
(jij en ik) dat Hij Zijn eigen Zoon (Jezus)
gaf, zodat iedereen die in Hem gelooft
nooit zou sterven (zichzelf zou afscheiden
van de Liefde van God), maar eeuwig leven
zou hebben.” (Johannes 3:16) God hield
zoveel van je dat hij Jezus in zijn plaats liet
sterven, om de straf te ontvangen die jij
verdient voor je zonden. - En het enige dat
u hoeft te doen is Hem geloven en
ontvangen!

JEZUS BELOOFDE DAT ALS JE JE HART

OPENT, als je Hem vraagt om binnen te
komen, Hij binnen zal komen. Hij zegt:
"Zie, Ik sta aan de deur (van je hart) en
klop: als iemand Mijn stem hoort en de
deur opent , Ik zal bij hem binnenkomen
(Openbaring 3:20).

U KUNT JEZUS NU ONTVANGEN door dit
eenvoudige gebed uit te spreken: "Lieve
Jezus, vergeef mij alstublieft voor al mijn
zonden. Ik geloof dat U de Zoon van God
bent en dat U voor mij stierf, en nu nodig ik
U uit om in mijn hart te komen Jezus, kom
alstublieft binnen en help mij anderen lief
te hebben en hen over U te vertellen, zodat
zij U ook kunnen vinden. In Jezus' naam
vraag ik dat, amen.

ALS JE BIDDEN EN DIT GEBED MEENT, is
Jezus nu in je hart! En je hebt een Liefde
die nooit zal verliezen, die je nooit zal laten
gaan, want jij bent voor altijd Zijn kind! -
"Want wie in de Zoon gelooft, heeft het
eeuwige leven!" (Johannes 3:36)

WIJ HOPEN DAT DEZE WOORDEN VAN
LIEFDE JE HEBBEN GEHOLPEN DE
LIEFDE TE VINDEN DIE JE NODIG HEBT
OM JE GELUKKIG TE MAKEN! - En dat
anderen ook geluk zullen vinden door
jouw liefde! God zegene je en maak je tot
een zegen met Zijn Liefde!
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